> Premiere: Een stille taal

Film van dré didderiéns over beeldend kunstenaar Hans Klein Hofmeijer

Op zondag 18 december gaat in Museum van Bommel van Dam te Venlo om 14.00
uur de film Een stille taal van documentairemaker dré didderiéns in premiére. Een
atypisch portret van 27 minuten waarin op indringende wijze het scheppen van
kunst door beeldend kunstenaar Hans Klein Hofmeijer zichtbaar, invoelbaar en
beleefbaar wordt gemaakt. Graag nodigen wij u, mede namens dré en Hans, van
harte uit om bij de premiere aanwezig te zijn. Bij grote publiekelijke belangstelling
vertonen we de film op zondagmiddag 18 december meerdere malen.

Door zelf kalmte, rust en stilte onvoorwaardelijk te accepteren, door met zijn
cameralens de ander puur te observeren en door alle natuurlijke geluiden direct te
registeren komt dré didderiéns al filmend tot de kern van het scheppend
kunstenaarschap van Hans Klein Hofmeijer: door constante bewegingen en trage
herhalingen ontstaan in opperste, meditatieve concentratie nieuwe beelden, sporen
en vormen. Terwijl buiten vogels geestdriftig fluiten, oude vloeren binnen vervaarlijk
kraken, regenvlagen tegen de ramen zwiepen, golven op het strand slaan, krassen
pennen en potloden in lange shots onophoudelijk, ritmisch over papier.

Een mens vertelt al zoveel met zijn lichaamstaal, handbewegingen en looprichtingen,
dat het gesproken woord letterlijk en figuurlijk overbodig wordt. Door louter
lichaamstaal te tonen, veelal in zwart-wit, biedt didderiéns met Een stille taal
kijkers de mogelijkheid om tot volledig andere, woordenloze zienswijzen te komen.

Zie voor meer info: www.vanbommelvandam.nl en www.dredidderiens.nl
Museum van Bommel van Dam, Deken van Oppensingel 6, NL-5911 AD Venlo
T + 31 (0)77 - 351 3457, info@vanbommelvandam.nl, www.vanbommelvandam.nl

Open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op maandag gesloten.

De tentoonstelling Met andere ogen en de Live Ateliers zijn mogelijk gemaakt door:
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